
Liturgie 

Voor de dankdienst van 

Gerritdina Zwaan - Telljohann 

Dini 

 Losser, 8 april 1923  Haaften, 26 maart 2023 

Op zaterdag 1 april 2023 

Aanvang 10.00 uur 

Hervormde Kerk, Langstraat 12, Tuil 

Voorganger: Ds. J. (Jan) de Goei 

Ouderling van dienst: Marjanne Vermeulen – 

Dijkgraaf Organist/Pianist:  Marjan Fey 



Bij het binnendragen: Orgel: Gezang 112. (NH-Bundel1938)  

1. Eén Naam is onze hope,
één grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in énen dope,
en is Zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.

4. In haar drieëen'gen Here,
nog in haar aardsen strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in Uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs Uwe lichte paden
gaan tot der zaal'gen rei!

Woord van welkom: Johan Nes 

Gedicht : Anneke Nes 

Stil gebed 

Bemoediging en groet



Aanvangstekst: Johannes 11 : 25 – 263. (NBV2021) 
25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in 

Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die 

leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?. 

Wolfgang Amadeus Mozart - Ave Verum Corpus 

Gebed 

Schriftlezing: Johannes 14 : 1 – 11. (NBV2021) 
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2In 
het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders 
gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal 
maken? 3Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt 
heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en 
dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4Jullie kennen de weg naar 
waar Ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens 
waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg 
daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan 
door Mij. 7Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader 
kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben 
Hem zelf gezien.’ 8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader 
zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben nu al 
zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij 
gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan 
om de Vader te mogen zien? 10Geloof je niet dat Ik in de 
Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens 
mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij 
blijft, doet zijn werk door Mij. 



11Geloof Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je 
Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. 

Camille Saint-Saens - The Swan/Le Cygne 

Overdenking: In het huis van mijn Vader zijn vele kamers. 

Händel - LARGO 

Dankgebed 

Zingen: Lied 23 B : 1, 3 en 5. (Liedboek 2013) 

1. De Heer is mijn Herder !

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan wateren der rust.

3. De Heer is mijn Herder !

Al dreigt ook het graf,

geen kwaad zal ik vrezen,

Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten

uw stok en uw staf !



5. De Heer is mijn Herder !

Hem blijf ik gewijd !

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me altijd.

Zegen 

Woorden vanuit de familie: Pim Mager 
Dankwoord: Pim Mager 

Mededelingen: Anja van Heeswijk 

Bij het uitdragen: Orgel: Evangelische Liedbundel, Lied 191. 

1. Veilig in Jezus’ armen

veilig aan Jezus’ hart;

dáár in zijn teer erbarmen,

dáár rust mijn ziel van smart.

Hoor, ’t is het lied der eng’len,

zingend van liefd’ en vreê,

ruisend uit ’s hemels zalen,

over de glazen zee.

Veilig in Jezus’ armen,

veilig aan Jezus’ hart;

dáár in zijn teer erbarmen,

dáár rust mijn ziel van smart.



2. Veilig in Jezus’ armen,

vrij bij mijn Heer en Borg,

vrij van ’t gewoel der wereld,

vrij van verdriet en zorg;

vrij van de vrees en twijfel,

vrij van der zonden macht;

nog slechts een weinig lijden,

nog slechts een korte nacht.

Veilig in Jezus’ armen,

vrij bij mijn Heer en Borg,

vrij van ’t gewoel der wereld,

vrij van verdriet en zorg.

3. Jezus, mijn dierb’re toevlucht,

Jezus, Gij stierf voor mij!

Dat op die rots der eeuwen,

eeuwig mijn hope zij.

Heer, laat mij lijdzaam wachten,

totdat het duister vliedt,

en ’t oog aan gindse kusten

uw heillicht gloren ziet.

Jezus, mijn dierb’re toevlucht,

Jezus, Gij stierf voor mij!

Dat op die rots der eeuwen,

eeuwig mijn hope zij!


