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Kerkdiensten

Zondag 28 januari 10.00u mw. P. Kuper uit Tiel
Organist: fam. Bragt
Kindernevendienst en tienerkerk

Zondag   4 februari 10.00u mw. M. van Schoonhoven uit Barneveld
Afscheid ambtsdragers
Organist: dhr. Jelte Veenhoven
Kindernevendienst
extra kerkvoogdij collecte 

Zondag  11 februari 10.00u  mw. M.J ter Beek - Hop
Organist:mw. Joletta Bok
Kindernevendienst en tienerkerk
extra diaconie collecte
koffie drinken

Bij de diensten.                                                                                                                               
Op alle bovengenoemde zondagen mogen we bekende voorgangers op de preekstoel 
ontmoeten. Een hartelijk welkom aan allen.

Op zondag 4 februari leggen onze diaken Marion van Rijswijk, ouderling-kerkrentmeester Piet 
van Rijswijk en ouderling met bijzondere opdracht ‘Jonggezinnen’ Esther Raatgever hun 
ambt neer. Ook deze kerkenraadsleden gaan weer terug naar hun ‘oude’ plekje in de 
‘gewone’ kerkbank. Dat zal even wennen zijn, voor ons als kerkenraad, maar ook voor hen 
zelf. Gelukkig blijven Marion en Piet nog bij allerlei activiteiten achter de schermen betrokken 
en heeft Piet aangegeven kerkrentmeester achter het ambt te willen blijven. Esther heeft 
beloofd dat we een beroep op haar mogen blijven doen en dat zij geregeld op de preekstoel 
zal staan. Ook vanaf deze plaats willen wij jullie heel hartelijk dank zeggen voor alle werk en 
inzet tot lof van Zijn naam en voor Zijn gemeente te Tuil.

Iedere zondag is er kindernevendienst en in de ‘even’ weken is er ook tienerkerk.
Elke zondag is er oppas op afroep beschikbaar. Wilt u hier gebruik van maken, meldt dit even 
voor zaterdag voorafgaande aan de dienst, dan staat de oppas op zondag klaar.            

Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link 
naar de dienst. Ook kunt u hier diensten terugluisteren en vindt u er een link naar de podcast 
met het verhaal voor de kinderen.

Gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar. 
Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We proberen er te zijn voor 
gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen elkaar in de 



voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u zelf, of iemand die u 
kent, voorbede of contact op prijs stelt. Onze kerkelijk werker mw. Marjan ter Beek staat altijd 
open voor een pastoraal gesprek of voor een ander soort contact. Bel één van de 
telefoonnummers onder dit bericht of spreek een kerkenraadslid aan en er wordt contact 
gelegd.

We leven mee met allen die leven in spanning en zorgen om hun gezondheid of die van 
dierbaren. Met name noemen wij mw. Tineke 't Lam en dhr. Cor Overheul. We denken aan 
hen, die dagelijks ervaren dat lichamelijke en/of geestelijke krachten afnemen en aan hen, 
die niet meer thuis kunnen wonen. Wij denken aan allen, die rouw dragen en leven met 
gemis. Met name denken wij aan de nabestaanden van mw. Betje Vink - Cardol en mw. 
Corrie Koemans. Mw. Vink is op 7 januari jl. in de gezegende leeftijd van 92 jaar overleden. 
We bidden Hannie en Klaas, Wilma en Johan met alle klein- en achterkleinkinderen Gods 
troostvolle nabijheid toe. 
Terwijl deze 'de kerk roept' wordt geschreven, bereikt ons het bericht dat mw. Corrie 
Koemans is overleden. We dragen haar nabestaanden in onze voorbede en wensen hen veel 
kracht en sterkte toe.
We denken aan alle mensen, die lijden in ons land en in de wereld om ons heen en aan hen, 
die hierin verantwoordelijkheid dragen. 
  
Wij gedenken alle hierboven genoemde gemeenteleden en hen, die wij niet met name 
noemen maar u en ons bekend zijn in aandacht en voorbede samen met allen die hen lief 
zijn.

In memoriam                                                                                                                                        
Op 7 januari 2024 is van ons heengegaan, Elizabeth Maria Wilhelmina Vink-Cardol, in de 
leeftijd van 92 jaar.Betje is geboren op 10 oktober 1931 in Tuil in een gezin met 7 kinderen. 
Een geboren en getogen Tuilse. Ze leerde Piet Vink kennen en op 27 januari 1960 zijn ze 
getrouwd en gaan wonen in Zoelen. In 1963 zijn ze naar de St Antoniestraat in Tuil verhuisd, 
naast haar ouderlijk huis. Er werden twee dochters geboren Hannie en Wilma. Na een 
huwelijk van 49 jaar is op 30 januari 2009 Piet overleden. Ook al weer 15 jaar geleden.                                  
Naast de geboorte van hun eigen kinderen, kunnen we als andere hoogtepunten noemen, de 
geboorte van de klein- en achterkleinkinderen. Daar was ze erg trots op en dankbaar voor dat 
ze dit allemaal heeft mogen meemaken. In de nacht van zondag 7 januari is ze overleden, 
liefdevol omringd door haar kinderen. Op zaterdag 13 januari hebben we haar leven herdacht 
in een dienst in de Tuilse Kerk. We hebben geliefde liederen gezongen en hebben stilgestaan 
bij Psalm 84. Daar gaat het over thuis zijn bij God en je daarin verheugen. Thuis zijn was 
voor Betje de familie, haar gezin. Bij elkaar zijn en het leven vieren. De achterdeur die altijd 
open stond. Ze was de oudste inwoner van Tuil en deed en regelde in haar leven graag mee 
in wat er gebeurde in haar geliefde dorp. Ook voor de kerk heeft ze zich trouw ingezet, want 
“de kerk moet wel blijven”. “Wat hou ik van Uw huis” een recente versie van de psalm is 
toepasselijk. En dan gaat het om de levende God die daar te vinden is. Dichtbij God is de 
beste plek om te zijn. Daar ben je thuis en kan het leven stromen. We bidden de familie en 
allen met wie ze verbonden was Gods kracht en troost toe nu ze haar moeten missen.



Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop

Diaconie en kerkvoogdij.                                                                                          
Verantwoording diaconie                                                                                                                     
In de maand december heeft de diaconie aan giften vanuit de collecte en via de bank            
€ 843,24 ontvangen. De diaconie is erg dankbaar voor de giften die in december weer via de 
bank zijn overgemaakt. Mede door deze giften hebben wij o.a. De voedselbank, het Leger 
des Heils, Ondergrondse Kerk en Kerk in Actie met mooie bedragen kunnen steunen.

De bloemen gingen met een groet, dank, medeleven, beterschapswens of felicitatie naar:
 3  december,  mw. Tineke ‘t Lam in Haaften
10  december, mw. Ans vd Bijl in Waardenburg
17  december, mw. Corrie Barth in Tuil en fam. vd Bijl in Nederhemert
25  december, mw. Vink- Cardol in Tuil

De extra collecte van de diaconie  in februari is bestemd voor Open Doors.

Verantwoording Kerkvoogdij.                                                                                                    
Door de Kerkvoogdij werd in de maand december voor collecten via de bank en in de kerk 
een bedrag van € 357,73 ontvangen. Ook werden nog een tweetal giften van resp. € 600,- en 
€ 50,- via de bank ontvangen. 

In de dienst worden de gebruikelijke rondgangen gehouden. Voor wie digitaal meeluistert of  
of liever overmaakt, hieronder de banknummers.
Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49. 
Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Alle gevers, hartelijk dank!

Van de kerkvoogdij
Actie Kerkbalans 2024.
Inmiddels hebben alle bij ons ingeschreven gemeenteleden een schrijven over deze actie 
met verdere gegevens ontvangen. Wij hopen ook dit jaar op u te mogen rekenen en weer 
‘Samen sterk staan voor de Tuilse kerk’ te staan. Heeft u geen brief ontvangen, dan horen wij 
dit graag! 

Vanuit de kerkenraad.
Maandag 12 februari Soep&Praatje in het Hervormd Centrum in Opijnen. Inloop vanaf 
11.30u. Om 12.00u wordt de lunch geserveerd. Opgeven kan bij Marjanne t/m vrijdag 9 feb,

Wie komt ons helpen?
De kinderoppasdienst, de schoonmaakgroep en de groep van koffieschenkers zoeken 
versterking! In alle gevallen gaat het om enkele keren per jaar. Met elkaar kunnen we er voor 
zorgen dat het voor alle vrijwilligers, die al meedoen, leuk blijft! Ook dit is ‘ samen sterk voor 
de Tuilse kerk’. Onder deze kopij vindt u de telefoonnummers. Even een kerkenraadslid 
aanschieten, kan natuurlijk ook!



Kopij
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u vóór dinsdag 30 januari 
2024 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail  tuilsekerk@outlook.com. 

Tenslotte.
Er gebeurt van alles in ons leven, in de gemeente en in de wereld om ons heen. ‘Focussen’ is 
nu een vaak gehoord advies, wanneer het gaat over koers houden. Spreuken 2 zegt het zo          
                     ‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, 
                      steun niet op eigen inzicht.
                      Denk aan hem bij alles wat je doet,
                      dan baant hij voor jou de weg’ 

(vers 5 en 6 NBV)
Aan die Heer vertrouwen wij elkaar toe,
Uw kerkenraad.
Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874)
www.nhgtuil.nl 
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