
Nr. 25 -2023. 
Kerkdiensten 
 
Zondag 17 december 10.00 uur drs. P.H. van Zee uit Gorinchem 
Derde Advent 
organist; dhr. Hanno Hommel 
Kindernevendienst en Tienerkerk 
 
Zondag 24 december geen morgendienst. 
Vierde Advent 
Zondag 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst 
voorganger: mw. M.J. ter Beek-Hop 
muzikale medewerking: mw. Elsbeth Boonefaas-Hommel en dhr. Hanno Hommel 
Diaconie collecte bestemd voor ‘de Voedselbank’ 
 
Zondag 25 december 10.00 uur mw. E.A.C. Raatgever uit Geldermalsen. 
Kerstviering voor jong en oud. 
Organist: dhr. Siebe de Koning. 
Oppas, Kindernevendienst en Tienerkerk 
Diaconie collecte bestemd voor ‘Kinderen in de knel’ in Oekraïne. 
 
Zondag 31 december  
Gezamenlijke Oudejaarsdienst 10.00 uur in de Hervormde kerk in 
Opijnen 
voorganger:  dhr. W. van Hoogevest uit Heukelum 
 
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. mw. R. Meeder- van Hof uit Leerdam 
Organist: n.n.b. 
Kindernevendienst  
Extra collecte Onderhoudsfonds Kerkvoogdij  
Koffiedrinken. 
 
Bij de diensten. 
In alle bovengenoemde vieringen mogen we bekende voorgangers begroeten. 
Een hartelijk welkom aan allen. 
In het mooie adventsstuk branden steeds meer kaarsen. Iedere week wordt het 
lichter. In de kerstnacht wordt het stralend licht. God kijkt naar Zijn schepping 
om en schenkt ons Zijn Zoon. Als een klein kindje in een kribbe. Zo nabij wil Hij 
ons zijn! 
 
Op zondag 24 december is er geen morgendienst, maar mogen we om 22.00 
uur in de avond met elkaar vieren en gedenken dat Onze Heer en Heiland naar 
ons toegekomen is. Onze organist Hanno Hommel verzorgt samen met zijn zus 
Elsbeth Boonefaas op de dwarsfluit de muzikale omlijsting en de begeleiding van 
de samenzang in deze dienst.  
 
De volgende morgen, eerste Kerstdag, vieren we Zijn geboorte in een dienst 
voor jong en oud. De kinderen en de tieners sluiten dan hun project “Weet jij hoe 
laat het is? “ af. Met elkaar horen zij tijdens de verkondiging hun eigen verhaal in 
het dorpshuis.  



Op Oudejaarsdag, dit jaar ook op zondag, komen we om 10.00 uur in de 
morgendienst bijeen in de Hervormde kerk in Opijnen om in een gezamenlijke 
dienst het voorbije jaar in Zijn handen te leggen en Zijn zegen te vragen over 
het nieuwe jaar dat voor ons ligt.  
 
Na de dienst op 7 januari, de eerste zondag van het nieuwe jaar, is er 
gelegenheid onder het genot van koffie, thee of fris elkaar al het goede voor het 
nieuwe jaar te wensen. 
Wij heten iedereen heel hartelijk welkom in alle bovengenoemde vieringen. 
 
Elke zondag is er oppas op afroep beschikbaar. Wilt u hier gebruik van maken, 
meldt dit even aan Marion voor zaterdag voorafgaande aan de dienst, dan staat 
de oppas op zondag klaar. (0418-592369) 
 
Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat 
een link naar de dienst. Ook kunt u hier diensten terugluisteren en vindt u er een 
link naar de podcast met het verhaal voor de kinderen. 
Gezegende diensten toegewenst! 
 
Omzien naar elkaar.  
Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We proberen er te zijn 
voor gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen 
elkaar in de voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer 
u zelf, of iemand die u kent, voorbede of contact op prijs stelt. Onze kerkelijk 
werker mw. Marjan ter Beek staat altijd open voor een pastoraal gesprek of voor 
een ander soort contact. Bel één van de telefoonnummers onder dit bericht of 
spreek een kerkenraadslid aan en er wordt contact gelegd. 
 
We denken aan allen voor wie deze laatste weken van het jaar extra moeilijk 
zijn. We leven mee met allen die leven in spanning en zorgen om hun 
gezondheid of die van dierbaren. Met name noemen wij mw. Tineke 't Lam, dhr. 
Cor Overheul en dhr. Cees van Rijn. Cees was even in het ziekenhuis, maar is 
gelukkig weer thuis. Wij denken aan hen, die leven met gemis. Aan allen, die 
dagelijks ervaren dat lichamelijke en/of geestelijke krachten afnemen. We 
denken aan de mensen, die niet meer thuis kunnen wonen. We denken aan 
allen, die lijden en aan hen, die hierin verantwoordelijkheid dragen in ons land en 
in de wereld. 
 
Dhr. Maarten Lobregt mocht ook thuiskomen uit het ziekenhuis. Zijn herstel zal 
nog zeker enkele weken duren. Wij wensen hem veel sterkte en geduld.   
 
Wij gedenken alle hier genoemden en hen, die wij niet met name noemen maar 
u en ons bekend zijn in aandacht en voorbede samen met allen die hen lief zijn. 
 
Van onze kerkelijk werker. 
 
God met ons                                                                                                                                    
Met ons hele leven mogen we bij God komen. Met alles wat daarin speelt aan 
mooie dingen, maar ook aan moeilijke en verdrietige dingen. Er is veel onrust in 
de wereld en onzekerheid over hoe nu verder? Het lijkt soms een beetje 
onwerkelijk wat er in deze tijd gebeurt. Dat kan je behoorlijk raken of uit het 



veld slaan. Misschien staat je leven wel onder druk of op z’n kop. Dan kan die 
roep en dat verlangen zomaar in je gaan zingen: “O kom, o kom Immanuël. 
Verlos uw volk, uw Israël…” En kunnen die oude woorden je als nieuw raken. 
Verlos ons, verlos mij… Ja, wij mogen bij Hem komen en bij hem schuilen met 
alles wat ons bezig houdt. Wat ik zo verrassend vind met Kerst, is dat God éérst 
naar ons is gekomen. Hij is gekomen als mens op deze aarde om te worden zoals 
wij om ons te verlossen en héél dicht nabij te zijn. Jezus is geboren op een 
ieniemie plekje in Israël, in Bethlehem. Hij is tot ons gekomen om bij ons te zijn 
Immanuël, God (is) met ons. Hij laat ons niet alleen. “Dankzij de liefdevolle 
barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons 
opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de 
schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de 
vrede” (Luc 2: 78-79). Ik wens u en jullie allen gezegende Kerstdagen toe in Zijn 
nabijheid. 
 
Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop 

Diaconie en kerkvoogdij. 

Verantwoording diaconie 
Verantwoording diaconie voor de maand november: 
De diaconie heeft vanuit de collecte in de kerk en via de bank in de maand 
november € 372,57 ontvangen. De extra collecte voor Dorcas bracht € 64,72 op. 
 
De bloemen gingen met een groet, dank, medeleven, beterschapswens of 
felicitatie naar: 
 5 november,  dhr. Cees Van Rijn in Haaften 
12 november, dhr. Bram de Kievit in Haaften 
19 november, mw. Willeke van Zee in Tuil 
26 november, dhr. Maarten Lobregt in Tuil 
 
Verantwoording kerkvoogdij. 
De Kerkvoogdij ontving in de maand november in de collecte in de kerk en via de 
bank € 316,50 . Voor de Dankdagcollecte werd in de kerk en later via de bank in 
totaal € 475,20 ontvangen. Daarnaast werd nog een gift via de bank ontvangen 
van 1x € 100,-. Via mw. Marjan ter Beek ontving de kerkvoogdij € 50,00.  
  
Actie Kerkbalans. 
Deze maand zullen wij met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2024 
beginnen. Deze zal starten op zaterdag 13 januari 2024. Het jaar 2023 loopt 
over een aantal weken ten einde. Over het jaar 2023 hebben wij nog niet alle 
gedane toezeggingen mogen ontvangen. Misschien is het aan uw aandacht 
ontsnapt, wilt u dan even nagaan of u uw gedane toezegging inmiddels hebt 
overgemaakt. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
In de dienst worden de gebruikelijke rondgangen gehouden. Voor wie digitaal 
meeluistert of liever overmaakt, hieronder de banknummers. 
Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.  
Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68. 
 
Alle gevers, hartelijk dank! 
 



Vanuit de kerkenraad. 
 
Agenda: 
 
Maandag 8 januari: ‘Soep & Praatje' in ‘Het Hervormd Centrum’ in Opijnen. 
Inloop vanaf 11.30 uur - 12.00 uur. Rond 13.30u wordt de lunch afgesloten. 
Iedereen is hartelijk welkom. Opgeven kan tot vrijdag 5 januari bij Marjanne 
(0418-591874) 
 
Woensdag 17 januari 19.30u Bijbelgesprekskring in de consistorie in Tuil. Ook 
wanneer u nog niet eerder aan deze kring hebt deelgenomen, weet u hartelijk 
welkom! De koffie staat klaar! 
 
Kopij 
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u vóór dinsdag 2 
januari 2023 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail  
tuilsekerk@outlook.com.  
 
Tenslotte. 
Iedere zondag zingen we het projectlied ‘Weet jij hoe laat het is?’ Het refrein 
luidt: ’Alle dagen, alle nachten, in het donker, in het licht, is het tijd om te 
verwachten, omdat God dichtbij ons is'. In dit vertrouwen wensen wij u mooie 
kerstdagen, een goede jaarwisseling en Zijn zegen, ook over het nieuwe jaar dat 
voor ons ligt. 
 
Uw kerkenraad. 
 
Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874) 
www.nhgtuil.nl  
 
 
 
 

 
 


