Nr. 23 -2023.
Kerkdiensten

Zondag 19 november 10.00 uur ds. D. van der Wel uit Zoelen
Heilig Avondmaal

organist: dhr. Jelte Veenhoven

Kindernevendienst en Tienerkerk

Zondag 26 november 10.00 uur mw. M.J. ter Beek-Hop uit Varik
Eeuwigheidszondag

organist; dhr. Ab de With

Kindernevendienst

Zondag 3 december 10.00 uur prop. mw. M. van Schoonhoven uit Barneveld
Eerste Advent

organist: dhr. Jelte Veenhoven

Kindernevendienst en Tienerkerk

Extra collecte Kerkvoogdij (onderhoudsfonds).

Bij de diensten.

Op 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken wij hen, die dit jaar van
ons heengegaan zijn. Mw. Dini Zwaan-Telljohann en dhr. Herman de Jongh. Onze kerkelijk
werker mw. Marjan ter Beek - Hop gaat in deze dienst voor. De nabestaanden zijn
persoonlijk voor deze dienst uitgenodigd. Als Zijn gemeente mogen wij deze zondag samen
met hen Zijn nabijheid zoeken en ook fysiek om hen heen staan.

De week ervoor mogen we voor de laatste keer in dit kerkelijk jaar het Heilig Avondmaal
vieren om gesterkt en bemoedigd in de tekenen van Brood en Wijn dit jaar af te sluiten en de
periode van Advent straks in te gaan.

Op zondag 3 december, begint de tijd van hoopvol verwachten. Het project van de Kinder-
nevendienst en Tienerkerk heet "Weet jij hoe laat het is?” In het volgende kerkblad leest u
hierover meer.

Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link
naar de dienst. Ook kunt u hier diensten terugluisteren en vindt u er een link naar de podcast
met het verhaal voor de kinderen.

Gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar.

Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We proberen er te zijn voor
gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen elkaar in de
voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u zelf, of iemand die u
kent, voorbede of contact op prijs stelt. Onze kerkelijk werker mw. Marjan ter Beek staat altijd
open voor een pastoraal gesprek of voor een ander soort contact. Bel één van de
telefoonnummers onder dit bericht of spreek een kerkenraadslid aan en er wordt contact
gelegd.



We denken aan allen, die leven met moeiten en zorgen. Aan allen, die kuren en/of
onderzoeken ondergaan en in spanning wachten op uitslagen. Aan hen, die leven met
gemis. Wij denken aan hen, die dagelijks ervaren dat lichamelijke en/of geestelijke krachten
afnemen en aan hen die niet meer thuis kunnen wonen. We denken aan allen, die
verantwoordelijkheid dragen in ons land en in deze wereld waarin zulke verschrikkelijke
dingen gebeuren.

Vanuit de dienst is een kaart gegaan naar twee baby’s in het ziekenhuis en hun ouders.
Eleonora is inmiddels weer thuis. Sepp is op moment van schrijven nog in het ziekenhuis.
Ook ging er een kaart naar dhr. Kees de Jong, die aan een gecompliceerde beenbreuk werd
geopereerd.

We dragen elkaar, in alles wat het leven ons brengt, in aandacht en voorbede en bidden om
wijsheid in alles wat Zijn gemeente in Tuil betreft.

Diaconie en kerkvoogdij.

Kerkvoogdij.

De collecten voor de Kerkvoogdij, in de kerk brachten in de maand oktober € € 366,37 op.
Daarnaast werden via de bank een tweetal giften ontvangen van resp. € 30,- en € 50,-. Alle
gevers, hartelijk dank voor uw bijdrage.

Diaconie
Voor het ‘verjaardagsfonds” vond de diaconie een envelop in de collectezak met € 10,-
De verantwoording van de diaconie vindt u in de volgende ‘de kerk roept’

In de dienst worden de gebruikelijke rondgangen gehouden. Voor wie digitaal meeluistert of
liever overmaakt, hieronder de banknummers.

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Alle gevers, hartelijk dank!
Vanuit de kerkenraad.

Dienst met Compassion op 29 oktober.

We mogen terugzien op een bijzondere viering. We werden ons weer bewust hoe goed wij
het hebben, ondanks alles wat ook in onze levens speelt. Wat een bemoediging ging eruit
van de verhalen van deze mensen in de verkondiging en van Daan en Jesse, die samen met
nog 13 andere jonge mensen ‘de Muskathlon’ gaan lopen in Uganda. Zij geven handen en
voeten aan hun geloof in Hem en uiting aan het gegeven dat wij Zijn handen en Zijn voeten
mogen zijn. De opbrengst van de collecte zal door de Diaconie verdubbeld worden. Wilt u
weten hoe het met Jesse en Daan gaat of wilt u hen verder steunen, hierbij hun eigen
website www.gebroedersmolenaar.nl Onze kerkelijk werker mw. Marjan ter Beek ging voor
in verzorgingshuis Ravenstein en mocht de collecte zelf een bestemming geven. De
opbrengst wordt gedeeld: € 25,10 gaat naar Jesse en Daan en € 25,00 naar de dr. Reijntjes
School in Sri Lanka.




Digibord

In bovengenoemde dienst werd vervuld wat de koning in het poppenspel op startzondag aan
Jojanneke had beloofd. Onze kerk beschikt vanaf 29 oktober over ‘een digibord’.

Dit betekent dat de kinderen nu de liedjes, die zij op school leren, ook in de kerk kunnen
zingen en dat wij ook beeldmateriaal kunnen gebruiken in diensten, die zich daarvoor lenen.
Zo'n bord was een lang gekoesterde wens van de kinderen en de kerkenraad. De lange
aarzeling zat in het bedrag dat zo’n bord kost. Echter op de dag dat de beslissing zou vallen,
ontving de kerkvoogdij een legaat van mw. Dini Zwaan. Dit legaat was bijna het bedrag van
het beoogde bord. Hierop heeft de kerkenraad besloten dat dit bord gekocht mocht worden.
De Hervormde Gemeente Tuil heeft vanaf nu “een Dinibord”. Zo zal mw. Zwaan nog vaak
even in onze gedachten zijn.

Solvabiliteitsverklaring
De aanvraag voor een Solvabiliteitsverklaring is ingediend. Wij vragen uw voorbede.

Agenda:

Woensdag 15 november 19.30 uur Bijbelgesprekskring. Dit is de tweede bijeenkomst. Het
was goed met een hele kring gemeenteleden uit Opijnen en Tuil samen bezig te zijn met het
eerste hoofdstuk uit het boekje : ‘De bergrede, grondwet van het koninkrijk der hemelen’ van
Henk Binnendijk. ledereen is hartelijk welkom op deze tweede avond, ook wanneer u er de
eerste avond niet bij was. De koffie staat klaar!

Vrijdag 24 november 19.00 uur - 20.00 uur Sing-in aan de Waal in ‘De oude school' in
Waardenburg (naast de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 25). Het thema is “Vertrouwen” Er
worden liederen gezongen van Sela en uit Opwekking. Ook worden er verschillende
kinderliederen gezongen. Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidsband
van mensen uit verschillende kerken. ‘Sing-in aan de Waal' is een initiatief van mensen uit
diverse kerken langs de Waal. Voor meer informatie: Facebook.com/singinaandewaal.

Dinsdag 12 december 20.30 uur gesprek met ouders van de tienerkerkjongeren.

In dit gesprek, dat in de consistorie zal plaatsvinden, willen wij met elkaar nadenken over hoe
wij deze jongeren na de tienerkerk een eigen plekje in de kerk kunnen geven en hoe wij
ouders in de geloofsopvoeding kunnen steunen.

De ouders van de bezoekers van de tienerkerk hebben een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Wilt u ook aan dit gesprek deelnemen, neem even contact op met Marjan of
Marjanne. Zij kunnen u ook nader informeren.

Kopij
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u véor dinsdag 21 november
2023 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com.




Tenslotte.

‘Gods hart voor wat kwetsbaar is’ was het thema van de dienst met Compassion.

Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht en zichtbaar. Zo teer en ook zo sterk is geloof in
Hem.

Aan die Heer vertrouwen wij elkaar toe.
Hartelijke groet,
Uw kerkenraad.

Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874)
www.nhgtuil.nl



