Nr. 19 -2023.
Kerkdiensten

Zondag 24 september 10.00 uur Startdienst "Ga mee!"
in de kas op St. Antoniestraat 35

Voorganger: mw. M.J. ter Beek-Hop uit Varik

pianist: mw. Joletta Bok

Koffiedrinken en een twaalf uurtje.

Zondag 1 oktober 10.00 uur ds. F.W. van lJsseldijk
organist; dhr. Jelte Veenhoven

Viering Heilig Avondmaal

Kindernevendienst

Bij de diensten.

Op zondag 24 september Startdienst van het nieuwe seizoen. Het landelijke thema van de
PKN voor deze periode is: "Ga mee!" Wij vieren deze dienst op veler verzoek in de kas bij de
fam. Mans. Een ruimte die uitstekend leent om tegen opa en oma, buren, vrienden en familie
te zeggen “ Ga je mee!” Ook het programma is gericht op alle leeftijden. Kortom ‘een echte
allemans dienst’ als start van dit seizoen. Carla Vis met haar theater “Poppen en Meer" komt
naar Tuil met de voorstelling ‘Bonje op de boerderij’. ledereen hoort erbij en iedereen is
nodig in het Koninkrijk van God. Onze kerkelijk werker Marjan ter Beek leidt deze viering. Na
de dienst staat koffie, thee en fris klaar. We sluiten af met een lekker twaalf uurtje. Het is fijn
wanneer u laat weten met hoeveel u komt, maar spontaan bent u uiteraard ook van harte
welkom.

Helaas kunnen wij deze dienst niet uitzenden via kerkdienstgemist.nl zoals alle andere
diensten.

Op zondag 1 oktober mogen wij, ook aan het begin van dit nieuwe seizoen, gesterkt worden
aan lichaam en geest in Brood en Wijn wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren.
Ook in deze dienst een ons bekende voorganger.

Deze dienst is weer gewoon te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat
een link naar de dienst. Ook kunt u hier diensten terugluisteren en vindt u er een link naar de
podcast met het verhaal voor de kinderen.

Gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar.

Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We proberen er te zijn voor
gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen elkaar in de
voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u zelf, of iemand die u
kent, voorbede of contact op prijs stelt. Onze kerkelijk werker mw. Marjan ter Beek staat altijd
open voor een pastoraal gesprek of voor een ander soort contact. Bel één van de
telefoonnummers onder dit bericht of spreek een kerkenraadslid aan en er wordt contact
gelegd.



We denken aan allen, die leven met moeiten en zorgen. Aan hen, die leven met gemis. Aan
allen, die kuren en onderzoeken ondergaan, wachten op uitslagen of een operatie. Wij
denken aan hen, die dagelijks ervaren dat lichamelijke en/of geestelijke krachten afnemen en
aan hen die niet meer thuis kunnen wonen. We denken aan allen, die verantwoordelijkheid
dragen in ons land en in deze roerige wereld. Met name denken wij aan mw. Hennie van
Horssen die even in het ziekenhuis was, mw. Marie van den Heuvel, zij gaat verhuizen naar
de Kempkeshof in Haaften, dhr. Cor van den Heuvel wacht op een ingreep in het ziekenhuis
en aan alle mensen in Marokko, die lijJden onder de gevolgen van de aardbeving.

We dragen elkaar, in alles wat het leven ons brengt, in aandacht en voorbede en bidden om
wijsheid in alles wat Zijn gemeente in Tuil betreft.

Diaconie en kerkvoogdij.

Kerkvoogdij.
De kerkvoogdij ontving via mw. Marjan ter Beek een gift van € 10,00 en via mw. Will Obbink
ook € 10,00.

Diaconie.

De diaconie ontving via mw. Ali van Rijn voor het verjaardagsfonds 4x een gift van € 10,00

In de dienst worden de gebruikelijke rondgangen gehouden. Voor wie digitaal meeluistert of
liever overmaakt, hieronder de banknummers.

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Alle gevers, hartelijk dank!
Vanuit de kerkenraad.

Nieuwe ambtsdragers

Tot onze grote vreugde en dankbaarheid mogen wij u mededelen dat: Minke van der Meer,
Ada de Kock, Will Obbink en Matthijs den Hartog hebben aangegeven een ambt in de
kerkenraad te willen vervullen. Wij dragen hen in onze voorbede.

Schoonmaak
Door een klein koppeltje vrijwilligers is de kerk weer brandschoon gemaakt. Hartelijk dank
daarvoor!

Onderhoud kerk
De ramen aan de zijde van het kerkpad zijn geschilderd. Door de warmte moeten de deuren
nog even wachten. Dit gebeurt later dit jaar evenals de radiatoren in de kerk.



Agenda:
Om alvast te noteren.

Maandag 9 oktober: ‘Soep en Praatje' in het Hervormd Centrum in Opijnen. Inloop vanaf
11.30 uur. U bent, ook in dit nieuwe seizoen, hartelijk uitgenodigd om een kopje soep, een
broodje en een praatje mee te doen. Tot 6 oktober kunt u zich opgeven bij Marjanne. Heeft u
geen vervoer. Geef het even aan en het wordt voor u geregeld.

Woensdag 25 oktober 19.30 uur start bijbelgesprekskring in de consistorie in Tuil.

Zondag 29 oktober 10.00 uur. Een bijzondere dienst! Twee zonen van oud-directeur Peter
Molenaar van onze basisschool gaan een marathon lopen in Uganda met Compassion. Een
run om de armoede onder de aandacht te brengen. In deze dienst komen zij daarvan
vertellen.

Kopij
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u voér dinsdag 26 september
2023 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com.

Tenslotte.

In het Koninkrijk van God is plaats voor iedereen en is iedereen nodig. In de startdienst
horen we daar meer over. Een stukje uit het kinderlied ‘Ga je mee! luidt: ‘Ga je mee?' Zeg
niet "nee" maar sta op en doe mee! Zet je voetstappen in die van mij! 'Volg het spoor en ga
door....’

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad.

Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874)
www.nhgtuil.nl



