
Nr. 18 -2023. 
Kerkdiensten  
 
Zondag 10 september 10.00 uur mw. E.C.A. Raatgever uit Geldermalsen 
organist: mw. Joletta Bok  
Kindernevendienst en Tienerkerk 
Extra collecte diaconie 
 
Zondag 17 september 10.00 uur dr. B. Engelfriet uit Bennekom 
organist; mw. Joletta Bok 
Kindernevendienst 
 
Bij de diensten. 
Op beide bovengenoemde diensten staan geen onbekende voorgangers op de preekstoel. 
Een hartelijk welkom aan beiden! 
 
We mogen terugzien op een mooie, warme, laatste dienst in Tuil van ds. Jan de Goei. Het 
Haaftensch Mannenkoor had hier zeker een groot aandeel in. Wat was het fijn om met 
zoveel mensen en zo’n koor de Heer lof te mogen zingen. 
 
De tienerkerk start op 10 september. Alle jongeren vanaf groep 7 t/m klas 2 van het VO zijn, 
om de week, van harte welkom. Samen met de kinderen van de Kindernevendienst (die er 
elke zondag is) gaan zij, na het zingen van het kinderlied, naar hun eigen ruimte. Zij volgen 
hun eigen programma met Annelies, Christien of Kees als leiding. Ook voor de oppasdienst 
is er een rooster met vrijwilligers. Zij zijn op afroep beschikbaar. Even een belletje of appje 
naar Marion van Rijswijk (liefst voor zaterdag 12.00 uur) en er is iemand, die op de jongste 
gemeenteleden past. 
 
Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link 
naar de dienst. Ook kunt u hier diensten terugluisteren en vindt u er een link naar de podcast 
met het verhaal voor de kinderen. 
Gezegende diensten toegewenst! 
 
Omzien naar elkaar.  
Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We proberen er te zijn voor 
gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen elkaar in de 
voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u zelf, of iemand die u 
kent, voorbede of contact op prijs stelt. Onze kerkelijk werker mw. Marjan ter Beek staat altijd 
open voor een pastoraal gesprek of voor een ander soort contact. Bel één van de 
telefoonnummers onder dit bericht of spreek een kerkenraadslid aan en er wordt contact 
gelegd. 
 
We denken aan allen, die leven met moeiten en zorgen. Aan hen, die leven met gemis. Aan 
allen, die kuren en onderzoeken ondergaan of wachten op uitslagen of een operatie. Wij 
denken aan hen, die dagelijks ervaren dat lichamelijke en/of geestelijke krachten afnemen en 
aan hen die niet meer thuis kunnen wonen. We denken aan allen, die verantwoordelijkheid 
dragen in ons land en in deze roerige wereld.  
 



We dragen elkaar, in alles wat het leven ons brengt, in aandacht en voorbede en bidden om 
wijsheid in alles wat Zijn gemeente in Tuil betreft. 
 
Van onze kerkelijk werker. 
De zomervakantie is alweer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Een nieuwe start: Het 
‘gewone leven’ komt weer op gang. Sela’s lied ‘Gebed voor de werkdag’ geeft daar woorden 
aan: “Geef mij vandaag de rust en kracht voor elke taak die op mij wacht. Dat ik mij niet voor 
niets vermoei; breng alles wat ik doe tot bloei. Laat al mijn werk tot zegen zijn voor mensen 
om mij heen. Laat in mijn hart uw vrede zijn en werk zelf door mij heen.”  
 
Dat bid ik ons allen toe.  
 
Hartelijke groet,  
Marjan ter Beek-Hop 
 
Diaconie en kerkvoogdij. 
 
Kerkvoogdij.                                                                                                                             
De collecten voor de kerkvoogdij, in de kerk en via de bank, brachten in de maand augustus 
€ 270,82 op. De kerkvoogdij ontving via mw. Marjan ter Beek een gift van € 15,00, € 10,00 
en € 50,00. 

Diaconie.                                                                                                                                                   
De extra diaconale collecte op 10 september is bestemd voor de “Dr. Reijntjes Dovenschool” 
in Sri Lanka. Een groep gemeenteleden uit Opijnen heeft nauwe banden met deze school. 
De situatie daar is zeer schrijnend, er is aan heel veel dingen gebrek. Deze uitgangscollecte 
is dan ook van harte aanbevolen!                                                                                                                      
 
In de dienst worden de gebruikelijke rondgangen gehouden. Voor wie digitaal meeluistert of 
liever overmaakt, hieronder de banknummers. 
Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.  
Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68. 
 
Alle gevers, hartelijk dank! 
 
Vanuit de kerkenraad. 
 
Nieuwe consulent 
Op 29 aug. vond het kennismakingsgesprek met ds. E. Groot Karsijn uit Herwijnen plaats. 
Wij mogen met dankbaarheid mededelen dat de Hervormde Gemeenten Opijnen en Tuil 
weer een consulent hebben. Ds. Groot Karsijn zal het beroepingsproces gaan begeleiden. 
 
Nieuwe ambtsdragers 
De gesprekken krijgen in de komende weken een vervolg. Wij vragen uw voorbede. 
 
  



Agenda: 
 
Zondag 24 september 10.00 uur. Startdienst. 
Deze dienst wordt gehouden in de kas bij de fam. Mans. Voorganger is onze kerkelijk werker 
mw. Marjan ter Beek. Carla Vis verzorgt in deze dienst met haar theater “Poppen en Meer” 
de voorstelling “Bonje op de boerderij” Een voorstelling voor jong en oud naar 1 Korinthe 13: 
12 en 13, waarin duidelijk wordt dat iedereen erbij hoort en nodig is in het Koninkrijk van 
God. Het thema van deze dienst is “Ga mee!”  
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deze startdienst. 
 
Bericht van Welzijn West Betuwe. 
Iedere eerste donderdag van de maand is er in het Dorpshuis in Tuil voor alle Tuilse 55-
plussers “Restaurette Kom d’r in” van 11.00u - 14.00 uur. Voor meer informatie:  zie de 
website van onze kerk. 
 
Kopij 
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u vóór dinsdag 12 september 
2023 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail  tuilsekerk@outlook.com.  
 
Tenslotte. 
Ds. de Goei had als thema voor zijn laatste verkondiging in de Tuilse kerk  “Wees altijd blij!" 
gekozen. Fil. 4: 1 - 7 was de schriftlezing. Ook zongen we ELB 461 “Liefde, blijdschap, 
vrede”. In couplet 3 werd de hele dienst samengevat: 
 
                                   Wanneer Gods Geest je leven leidt, 
                                   dan zul je pas gaan merken 
                                   dat Zijn aanwezigheid je vrede geeft, 
                                   en altijd zal versterken. 
 
Aan die Heer vertrouwen we hem en elkaar toe. 
Hartelijke groet, 
Uw kerkenraad. 
 
Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874) 
www.nhgtuil.nl  
 
 
 
 

 
  

 


