Nr. 11-2023.
Kerkdiensten

Zondag 4 juni 10.00 uur dr. B. Engelfriet uit Bennekom
organist: dhr. Jelte Veenhoven
Kindernevendienst en tienerkerk

Zondag 11 juni 10.00 uur ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk
organist: mw. Joletta Bok

Kindernevendienst

Koffiedrinken

Bij de diensten.
Op het moment van schrijven van deze ‘de Kerk Roept’ kijken we nog uit naar de
Pinksterviering in de feesttent van de Oranjevereniging.

Op zondag 4 juni mogen wij dr. Engelfriet weer ontmoeten op de Tuilse kansel. De zondag
erop, een onbekend gezicht. Na deze dienst staat ook de koffie weer voor u klaar! Een
hartelijk welkom aan beide voorgangers.

Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link
naar de dienst. Ook kunt u hier diensten terugluisteren en vindt u er een link naar de podcast
met het verhaal voor de kinderen.

Gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar.

Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We proberen er te zijn voor
gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen elkaar in de
voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u zelf, of iemand die u
kent, voorbede of contact op prijs stelt. Onze kerkelijk werker mw. Marjan ter Beek staat altijd
open voor een pastoraal gesprek of voor een ander soort contact. Uw kerkenraad kan ook
een beroep doen op de consulent, ds. Jan de Goei, wanneer er een predikant nodig is. Bel
één van de telefoonnummers onder dit bericht of spreek een kerkenraadslid aan en er wordt
contact gelegd.

We denken aan allen, die psychisch lijden. Aan hen, die leven met gemis. Aan allen, die
kuren en onderzoeken ondergaan of wachten op uitslagen en operaties. Met name denken
wij aan Kees en Alie van Rijn en mw. Mia Willemse en haar dochter Jolanda. Wij denken aan
hen, die dagelijks ervaren dat lichamelijke en/of geestelijke krachten afnemen, aan hen die
niet meer thuis kunnen wonen en aan eenieder, voor wie herstel langzaam verloopt of
uitblijft. We denken aan alle jongeren die midden in de examens zitten.

We dragen alle genoemden en allen, die wij niet met naam genoemd hebben samen met
allen om hen heen in aandacht en voorbede.

Ook alles wat in de wereld gebeurt en allen die hierin verantwoordelijkheid dragen, evenals
onze eigen gemeente samen met onze zustergemeente Opijnen, brengen wij voor Zijn
aangezicht.



Diaconie en kerkvoogdij.

Kerkvoogdij

Actie Kerkbalans - In januari heeft u de jaarlijkse brief voor de Actie Kerkbalans op de mat
zien vallen. Inmiddels hebben al veel mensen een bericht teruggestuurd of overgemaakt
voor de Actie Kerkbalans. Wij zijn dankbaar voor de steun aan onze kerk. Uit ervaring weten
wij dat de Kerkbalans toezeggingen die wat later in het jaar betaald zouden worden aan de
aandacht kunnen ontsnappen. Vandaar ons vriendelijke verzoek om even te controleren of u
al “bij” bent. Misschien bent u vergeten om uw toezegging over te maken. Dan willen wij u
vragen om dit alsnog te doen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Diaconie
Via mw. Ali van Rijn ontving de diaconie in de maand april € 10,00 voor het
verjaardagsfonds.

In de dienst worden de gebruikelijke rondgangen gehouden. Voor wie digitaal meeluistert of
liever overmaakt, hieronder de banknummers.

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Alle gevers, hartelijk dank!
Vanuit de kerkenraad.

Nieuwe ambtsdragers

Inmiddels is er contact geweest met alle mensen, die voorgedragen zijn als mogelijke nieuwe
ambtsdragers. Op maandag 22 mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarop bijna alle
voorgedragen gemeenteleden aanwezig waren en we met elkaar van gedachten hebben
gewisseld. We nemen even de tijd om alles te laten bezinken en zullen over enkele weken
weer contact hebben.

Wij vragen uw voorbede voor deze gemeenteleden en voor uw kerkenraad in dit proces. We
houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de kerkbode en bij de mededelingen.

Agenda:

Om alvast te noteren:

Zondag 24 september 10.00 uur. Startdienst. Deze dienst wordt gehouden in de kas bij de
fam. Mans. Voorganger is onze kerkelijk werker mw. Marjan ter Beek. Carla Vis verzorgt een
theatervoorstelling voor jong en oud.

Kopij
Kopij voor de eerstvolgende uitgave van “De Kerk Roept” kunt u voér dinsdag 7 juni 2023
inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com




Tenslotte.

In deze tijd van op zoek zijn naar nieuwe ambtsdragers en een nieuwe voorganger, mogen
we ons vasthouden aan de woorden die Onze Heer sprak in Joh.14 : 27 voordat Hij naar zijn
Vader ging.

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je
niet ongerust en verlies de moed niet.

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad.

Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874)
www.nhgtuil.nl



